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                         In hotel Puerto Palace in Puerto de la Cruz 

                         Van 20 t/m 30 maart 2024 

 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Met de K.B.O. Oosterhout Stad naar Tenerife 

Hoogste berg van Spanje, de Teide     Hotel Puerto Palace  
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 Deze reis naar Tenerife is  georganiseerd door de K.B.O. Oosterhout Stad 

 

De deelnemers kwamen op vrijdag 8 maart bijeen in de Slotjes om met elkaar 

kennis te maken. 

 

                                       Het organiserend en  begeleidend team    

 

 

                                                  Deelnemers aan de reis  
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Kennismakingsmiddag op vrijdag 8 maart 2024 

Deze kennismakingsmiddag werd 

gehouden in activiteitencentrum De 

Slotjes.   

Toen wij daar om iets na half twee 

aankwamen was er bijna nog 

niemand aanwezig. De tafels waren 

al wel in groepjes gezet. Maar al 

gauw kwamen er meer mensen om 

kennis te maken. Er waren ook een 

aantal nieuwe mensen bij die nog nooit met de K.B.O. op reis waren geweest. 

Lia opende deze middag en vertelde dat ze niet veel over de reis zelf zou 

vertellen. Dat moesten we maar tijdens de reis zelf ervaren. We begonnen met 

koffie en thee met een tompouce waarop de afbeelding van de Teide, de 

hoogste berg van Spanje, stond afgebeeld. We kregen informatie over de 

vlucht, beginnend vanaf Rotterdam en informatie over wat we wel en beter 

niet mee konden nemen. En wat we 

zeker niet moesten vergeten. Daarna 

nog een drankje. En…tot ziens op 20 

maart.  
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Deelnemers aan de reis 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

                            

                                              Mevr. Marga Koreman en Dhr.Ton Koreman gingen ook mee. 
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Inhoud van het verslag 

1.Voorkant verslag 

2. Introductie 

3. Kennismaking op 8 maart: De Slotjes in Oosterhout 

4. Deelnemers aan de reis 

5. Waar zijn we allemaal geweest ? : 

6. Wo 20 maart: Rotterdam The Hague Airport- Vliegveld Tenerife- Hotel 

Puerto Palace- Geschiedenis van het eiland 

13. Do 21 maart: La Oratava- de Teide de hoogste berg van Spanje 

17. Vr 22 maart: Wandeling door Puerto de la Cruz met gids Louise- Botanische 

Tuin 

20. Za 23 maart: Met de bus naar Las Americas- Ferry naar La Gomera en 

rondrit door het eiland- fluittaal 

27. Zo 24 maart: Het Loro Park: orkashow, zeeleeuwen, papegaaien- met het 

treintje naar Puerto Palace- Koffie drinken in restaurant Paris 

29. Ma 25 maart: La Laguna –Anaga gebergte- Santa Cruz 

34. Di 26 maart: Wij hebben een vrije dag, verkennen Puerto de la Cruz 

37. Wo 27 maart: Candelaria – Las Americas Los Christianos- Los Gigantes 

40. Do 28 maart: Dorpentocht met kleinere bus- Garachico- Masca- Icod de los 

Vinos 

44. Vr 29 maart: Een halve vrije dag- Verkennen hotel- Met de taxi naar Puerto 

de la Cruz- Samen eten in restaurant Rancho Grande  

45. Za 30 maart: Naar het vliegveld in het zuiden van Tenerife- Vlucht naar 

Rotterdam- Met de bus naar Oosterhout 
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20 maart: Dag 1 Naar Tenerife 

Chantal onze dochter komt ons vroeg ophalen. De koffers passen niet in de 

auto. Dan de golfspullen maar uitladen. Die zet Chantal bij ons in de gang en 

haalt die later weer op. We zijn al om half 9 bij restaurant Mac Donald’s. We 

zijn een van de eerste. Om 9 uur is ons gezelschap compleet. Lia vraagt of 

iedereen wil controleren of ze hun paspoort hebben meegenomen. We krijgen 

ook een oranje tulp uitgereikt. Dit is om herkenbaar te zijn. We zijn op tijd op 

het vliegveld van Rotterdam. We kunnen nog niet inchecken want de balies zijn 

nog niet bemand. Na het inchecken worden we gecontroleerd op ons paspoort, 

verschillende spullen zoals portemonnees, riemen en  sieraden gaan via een 

scanner. Mensen die hoge schoenen aan hebben moeten die uittrekken. Ook 

worden er soms tassen met persoonlijke spullen gecontroleerd. Eindelijk, we 

kunnen koffie drinken en nemen er ook maar een koffiebroodje bij. Om half 1 

mogen we over de startbaan naar ons vliegtuig lopen. Het is een Boeiing 800. 

Hier kunnen 189 passagiers in. Hij kan maximum 925 km per uur. Zijn bereik is 

ongeveer 4700 kilometer. De lengte van het vliegtuig is 39,5 meter. De hoogte 

12,5 meter en de spanwijdte 35,8 meter. Het startgewicht is 78.750 kg. Er zijn 4 

bemanningsleden en er zitten 2 piloten in de cockpit.  
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We vertrekken om 13 uur 10. Tijdens de vlucht nemen we thee met een 

gevulde koek. Onze groep zit bij elkaar. De landing geeft geen problemen, maar 

de bagage komt wel wat laat op de band. Rond half zes zitten we in de bus die 

ons naar hotel Puerto Palace brengt in Puerto de la Cruz. Het is niet druk op de 

weg en  na iets langer dan een uur zijn we in ons hotel. We rijden door een dor 

vulkaanlandschap. Maar ons hotel ligt in het groene gedeelte van het eiland 
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Tenerife. Het is een groot hotel.  Eerst inchecken en we slapen op de eerste 

etage kamer 131, vlak bij de lift. Onze kaart doet het niet. Dus terug naar de 

receptie om een andere te halen. Louise, onze Nederlandse gids, helpt ons bij 

het inchecken. We installeren ons: pakken alles uit en om half 8 gaan we naar 

de eetzaal om te genieten van het buffet. We zitten met zessen aan tafel, 

samen met Lia en Rien. Er is een ruime keuze aan voorgerechten, 

hoofdgerechten: vlees en vis en toetjes. Terug naar onze kamer. Eerst het 

wekkertje nog zetten en om tien uur gaan we slapen. 

Ons hotel Puerto Palace 

De ligging van het hotel is een kilometer buiten het centrum (zee) van Puerto 

de la Cruz. Het 4 sterren Hotel Puerto Palace ligt in een rustige woonwijk van 

Tenerife, aan de voet van de schitterende Oratavavallei. Het ligt ook zeer dicht 

bij restaurants, winkels en vrijetijdscentra.  
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Het hotel heeft grote tuinen en in totaal 4 zwembaden en 3 volledig 

verwarmde jacuzzi’s. Het heeft een entreehal met 3 panoramische liften, 24-

uursreceptie, een winkeltje, autoverhuur, bar en buffetrestaurant, 

fitnessruimte, tennisbaan, minigolf, volleybal, basketbal, jeu de boules baan, 

een naturistenzone op het dak, massage en schoonheidsdiensten en een        

kindergedeelte. 

 Het hotel beschikt over 314 kamers (familiesuites, tweepersoonskamers en 

een persoonskamers), alle voorzien van een complete badkamer met 

haardroger en make-upspiegel, koelkastje met optionele minibardienst en  

satelliettelevisie, kluisje en terras met uitzicht op de tuin, de zwembaden of de 

Teide. Wij hebben een kamer met uitzicht op de Teide. De kamers die 

toegankelijk zijn voor gehandicapten hebben een douche. 

Van het ontbijt kun je  vanaf half acht t/m half elf gebruik maken. Het diner 

wordt ook in buffetvorm gepresenteerd vanaf half zeven t/m half tien. Als je wil 

kun je ook buiten ontbijten en dineren. 
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Van 5 t/m 6 uur ’s middag was het happy hour. De drankjes waren dan voor de 

helft van de prijs. Dus een biertje kostte dan 1 euro 50. Maar je moest er dan 

wel twee nemen.  

Naar het centrum van het stadje kon je te voet. Het was een sterk dalende weg. 

Je kon ook gebruik maken van een shuttle bus. Maar toen we er gebruik van 

wilden maken op witte donderdag en goede vrijdag reed die bus niet. We 

hebben wel een paar keer gebruik gemaakt van een taxi. De mensen van de 

receptie belden dan een taxi en voor bijna 6 euro bracht hij je naar het centrum 

van de stad. Iedere dag werd er schoongemaakt. De handdoeken verschoond, 

de gangen gedweild. Er was dus bijzondere aandacht voor de hygiëne. Wij 

hadden vanuit onze kamer een geweldig uitzicht op de Teide. Natuurlijk alleen 

als de wolken er niet voor lagen. 

Geschiedenis  

De schrijvers van vroeger, een aantal eeuwen voor christus, plaatsten de tuin 

van Hesperiden in de Canarische Eilanden. In hun geschriften wordt deze plaats 

omschreven als een collectie paradijselijke eilanden waar de Hesperiden 

leefden, de drie dochters van Atlas. Atlas was een reus die, nadat hij verslagen 

werd door Zeus, veroordeeld werd het hemelgewelf op zijn schouders te 

dragen. Ladon, een woeste honderdhoofdige vuurspuwende draak (die de 

Grieken waarschijnlijk zagen in de afbeelding van de Teide in uitbarsting) was 

belast met het bewaken van de tuin. 
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Toen het koninkrijk van Castilië begon aan de verovering van de Canarische 

Eilanden werden Tenerife en de rest van de eilanden bewoond door de 

Guanches. Deze naam werd eerst gegeven aan de oorspronkelijke bewoners 

van Tenerife, maar vandaag de dag verwijst de naam ook naar de primitieve 

inwoners van de rest van de Canarische Eilanden. Waarschijnlijk waren ze 

afkomstig van de Berbers uit het noorden van Afrika, ze wijdden zich vooral aan 

de landbouw en de veeteelt en woonden in natuurlijke grotten. Verrassend 

genoeg blijkt dat ze de kunst van navigeren niet beheersten. Met als gevolg dat 

ze zich op een geïsoleerde manier ontwikkelden op elk van de eilanden. Tijdens 

de verovering verzetten de Guanches van Tenerife zich met veel furie tegen de 

overheersing, maar de superieure militaire macht van de Spanjaarden leidde 

uiteindelijk in het jaar 1496 tot de bijvoeging van Tenerife aan het koninkrijk 

van Castilië. Na de verovering werden veel van de Guanches die de gevechten 

overleefd hadden, als slaven naar het vaste land van Spanje gestuurd. De rest 

nam de gewoontes en de religie over van de Spanjaarden.  
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Na een aantal mislukte pogingen, begon de commandant Alonso Fernández de 

Lugo op 1 mei 1494 zijn militaire campagne om het enige eiland in te nemen 

wat nog niet veroverd was. Zijn missie zou 2 jaar duren en werd gefinancierd 

door de katholieke koning en koningin van Castilië. Voordat Alonso Fernandez 

de Lugo de Canarische Eilanden innam, veroverde hij eerst in 1493 La Palma en 

nam hij deel aan de verovering van Gran Canaria in 1493.  

De Castilianen kwamen aan land in wat tegenwoordig de gemeente van Santa 

Cruz de Tenerife is en snel bereikten ze overeenkomsten met enkele Menceyes 

Guanches (de koningen van de oorspronkelijke bewoners). Ze moesten echter 

hevige gevechten onderhouden met andere oerbewoners die niet van plan 

waren het eiland af te geven aan hun veroveraars. Ze werden zelfs  verslagen in 

de strijd om het ravijn van Acentejo, waarvan ze van het eiland werden 

verdreven en zich schuil  hielden op Gran Canaria. Maar ze kwamen terug en 

uiteindelijk overwon hun militaire macht.  In februari 1496 werd Tenerife deel 

van de kroon van Castilië. De bestemming van veel van de oerbewoners, de 

Guanches, was de slavernij. 

21 Maart Dag 2: De oude stad La Oratava en de hoogste berg van Spanje, de 

Teide 

Om 7 uur 45 gaan we naar de eetzaal van ons hotel. We genieten van een zeer 

uitgebreid ontbijt. Na het ontbijt stappen we in de bus die ons naar Oratava en 

de Teide brengt. Het is 19 graden. Louise is onze gids en niet alleen voor 

vandaag. Onze chauffeur heet Omar. Eerst passeren we bananenplantages. Die 

liggen aan de kust tot ongeveer 300 meter. Onderweg zien we kleinere dorpjes, 

aardappelen, wijngaarden, mais, mispels, sinaasappelbomen, citroenbomen en 

kastanjebomen. 
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Eerst wandelen we door de oude stad La Oratava. Deze ligt op 320 meter 

hoogte. Het is een van de oudste steden van het eiland Tenerife. Opgericht in 

het begin van de zestiende eeuw, na de Spaanse verovering behoudt de stad 

een rijk erfgoed aan architectuur, tuinen en tradities. Na de verovering vestigen 

zich hier de conquistadores (veroveraars) en grootgrondbezitters. Het dorp 

dankt zijn naam aan de grote vallei van Taoro, gedeeld met Los Realejos en 

Puerto de la Gruz. Het is de toegangspoort tot het Nationaal Park van de Teide. 

We lopen langs het klooster met zijn kerk. Het heet Convento de San Agustin, 

het Augustijnenklooster. Het klooster is gebouwd in 1671. Het is een tijd lang 

gebruikt als kazerne. Dan lopen we langs een steile weg naar de botanische 

tuin. Een aantal van ons blijven beneden zitten. We zien een man van de 

gemeente de weg vegen met een palmblad. Dat gaat sneller dan met een 

bezem. In die tuin staan verschillende bomen zoals de Canarische naaldbomen, 

de ficussen en de drakenbloedboom. Ficussen stammen uit Amerika. Een stukje 

hoger ligt het Liceo de Taoro, een fraai belle-époquepaleis uit 1928, 

tegenwoordig een cultuurcentrum met restaurant. Nog iets verder lopen we 
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door een andere botanische tuin. Een Franse gids/student trekt hier veel 

aandacht. Om 10 uur 45 gaan we verder met de bus en ondertussen pikken we 

de achterblijvers op. Na nog een blik te hebben geworpen op de stad Puerto de 

la Cruz, een prachtig vergezicht, rijden we verder en drinken koffie/thee in 

restaurant Los Andes. We zijn dan op 1000 meter hoogte. Louise, onze gids, 

komt langs om te vragen wat we willen drinken. We komen nu in het gebied 

waar de bossen staan. Die bestaan uit naaldbomen.  
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In oktober 2023 woedde er op het eiland een grote brand. Dat kun je nog zien 

aan de zwartgeblakerde naaldbomen. Maar die beginnen gelukkig weer uit te 

schieten. Niemand raakte tijdens die brand gewond en de wegen waren goed 

te berijden. Ook kon je de vliegtuigvelden goed bereiken. Alleen de wegen 

hoog in de bergen werden afgesloten. Louise hoefde haar huis uit voorzorg niet 

te verlaten.  

Daarna wordt het landschap dor en komen we in het Nationaal Park de Teide. 

De wegen zijn hier wat smaller, maar de chauffeur weet ons veilig naar boven 

te brengen. Hier groeien geen bomen meer, maar vooral heide en brem.  

Tenerife is ontstaan door vulkaanuitbarstingen, miljoenen jaren geleden. De 

eilanden kwamen vanuit zee omhoog. Zo ontstonden de Canarische eilanden: 

La Palma, La Gomera, Lanzarote, Tenerife, El Hierro, Fuerteventura en Gran 

Canaria.  

Er wonen zo’n 2 en een half miljoen mensen op de eilanden. En er komen zo’n 

5 en half miljoen toeristen per jaar. Daar zijn de bewoners niet altijd blij mee. In 

de mist  en de regen rijden we op 2000 tot 2200 meter hoogte. De krater heeft 

een doorsnee van 16 km. Het is nu 12 graden.  

Vroeger was de berg hoger. De berg is als een cake in elkaar gezakt. In 1954 

werd het Teide Park tot Unesco Erfgoed verklaard. Na metingen bleek de Teide 

niet 3718 maar 3715 meter hoog  te zijn. Er waait een frisse wind. 

Wielerploegen komen hier in het voorjaar trainen. Op 2000 meter hoogte 

verandert het landschap. Er groeien planten als brem, wilde roos, 

mosterdplant, slangenkruid. Het is eigenlijk een grote krater, een ketel met een 
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rand er omheen. De laatst bekende uitbarstingen van de Teide zijn in 1909, 

1898 en 1706.  De gevangenen tijdens het regime van Franco hebben de wegen 

naar de Teide aangelegd.   

Tegenwoordig heb je een vergunning nodig om naar de top te gaan. Er gaat wel 

een cabine naar boven waar 40 personen in kunnen. Die gaat tot 3555 meter 

hoogte. We rijden nog een stuk verder en stoppen om te kijken naar een 

indrukwekkend uitzicht. De zon schijnt nu wel. Daar zien we de rotsformatie 

Roques de Garcia, genoemd naar de familie Garcia. Het is hier behoorlijk druk. 

Het uitzicht over de steenwoestijn van de Ucancavlakte is grandioos. Het is dan 

ook niet toevallig dat hier de film Clash of the Titans is opgenomen. Rechts 

rijzen verweerde rotsgiganten zoals de “Vinger van God”, de “Kathedraal” en 

de indrukwekkende knuppelvormige Roque Cinchado op.  

Er leven in dit gebied hagedissen, konijnen, vleermuizen, moeflons, valken, 

uilen, kanarievogels en blauwe vinken om maar een paar soorten op te 

noemen. We nemen dezelfde weg terug. Onderweg stoppen we in een 

restaurant om wat te eten. Franca neemt een broodje en ik krijg Spaanse 

kroketten, die zijn rond. Als we terug zijn in ons hotel  drinken we nog wat en 

daarna gaan we eten. Er treedt vanavond een zangeres op. We drinken wat en 

luisteren naar de zangeres die ons een goed stuk muziek voorschotelt.  

22 maart Dag 3: Wandeling door Puerto de la Cruz 
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Om half acht komen we uit bed. We 

ontbijten samen met Ad en Marijke. 

Buiten is het bewolkt. We kunnen niet 

vertrekken met de bus want er staan 

auto’s verkeerd geparkeerd. Dat is snel 

opgelost. We wandelen met Louise door 

Puerto de la Cruz. We lopen langs de 

zwembaden die in de jaren 50 zijn 

gemaakt. César Manrique ontwierp een 

zwemparadijs aan zee. Verder naar het 

westen passeren we de witte  Capilla San 

Telmo. Daar onder liggen witte riffen 

waartussen je bij kalme zee kunt 

zwemmen. Vanaf Punta del Viento heb je 

een fascinerend uitzicht op de 

rotspartijen. We lopen door de straatjes van de stad.  
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We drinken daar ook koffie. Iets verderop gaan we langs het klooster waar nog 

nonnen in wonen. Die mogen door een kijkgat ons bewonderen. We zien het 

vissershaventje. Op de boulevard verblijven veel Engelse toeristen. De wijk 

Lapaz is het Duitse gedeelte. Ook de begraafplaats is anders dan bij ons. 

Met de bus rijden we naar de botanische tuin van Puerto de la Cruz. Die heet 

Jardin Botanica. Er staan exotische planten en bomen van overal ter wereld. 

Een vijgeboom met zijn labyrintachtige netwerk van luchtwortels doet denken 

aan een kathedraal: de “dronken boom” is met stekels bedekt. Ook de enorme 

ficus met zijn luchtwortels is zeer indrukwekkend. In totaal groeien er ruim 

drieduizend verschillende tropische soorten planten en bomen. Deze zijn hier 

in 1790 op verzoek van de koning geplant. De bomen en planten  moesten hier 

eerst acclimatiseren, om later overgeplant te worden naar de hoftuin in 

Madrid. De Castiliaanse winter hebben ze niet overleefd, maar hier bloeien ze 

uitbundig. Ook groeien er orchideeën uit de hele wereld. We hadden bijna een 

uur om deze mooie tuin te bekijken. Wij gingen met de bus naar ons hotel. 

Verschillende mensen uit ons gezelschap deden dat te voet. 
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Uit de kaart bestelden we in het hotel een  tosti met ham en chips and fish. Het 

was moeilijk voor de bediening om wat ik besteld had op tijd te brengen. Na 3 

keer vragen kreeg ook ik wat ik besteld had. Allerlei verontschuldigingen, maar 

toen we betaald hadden en weg wilden gaan kregen we ieder, we waren met 

zijn vieren, een glaasje lemoncella.  

Na de lunch gaan we terug naar onze kamer: lezen en slapen. 

Hoe laat moeten we er morgen uit? We kunnen morgen tussen 6 en kwart voor 

7 ontbijten. Om half 8 gaan we met de bus naar het eiland La Gomera. Tot half 

tien naar de zangers geluisterd.  

23 Maart Dag 4: Naar het eiland La Gomera  

Het heeft vannacht geregend. De wekker loopt om half zes af. We kunnen nu 

buiten de tijden van het hotel om ontbijten. Er zijn geen warme spullen. Wel 

broodjes, beleg en fruit. 
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Om kwart voor zeven gaan we terug naar de kamer. We vertrekken om half 

acht met de bus. Er is vannacht sneeuw gevallen op de Teide. Het is nu 15 

graden. Louise komt langs om te vragen wat we tijdens de lunch willen eten: 

vlees of vis. We moeten om 16.00 uur weer terug zijn bij de haven van La 

Gomera. Het is nog een eind rijden naar het zuiden van het eiland.  
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Daar komen we in Los Christianos aan. Het wordt hier wel warmer. De bus gaat 

mee de ferry op. Hier in deze stad is het strand opgespoten met geel zand. Las 

Americas is het verlengde van de stad Los Christianos. Op de boot is het 21 

graden. We gaan buiten zitten en genieten van het uitzicht op Tenerife. 

Sommige mensen worden zeeziek. In de haven van La Gomera, San Sebastian, 

meren we aan en daar ligt een Duits cruiseschip. San Sebastian is ook de 

hoofdstad van het eiland. In deze stad is het hotel Parador, een goed hotel. De 

ferry is eigenaar van de rederij Fred Olsen. Die rederij bezit 3 boten. Waarmee 

wij varen is een trimaran. Fred Olsen, een Noor, heeft de maatschappij 

opgericht. De eigenaar heeft ook een hotel met zo’n 1000 kamers. We doen er 

ongeveer 50 minuten over om de haven van La Gomera binnen te varen. Het is 

40 km er naar toe. Het eiland telt ongeveer 22.000 inwoners. 8000 Hiervan 

wonen in de hoofdstad. Boven op de heuvel staat het Heilig Hart beeld. Wat er 

nog over bleef van eeuwen geleden is de toren van de graaf. Die is ongeveer in 

1400 gebouwd. Die diende om het eiland te verdedigen. Het eiland heeft een 

oppervlakte van 370 km2. We rijden over het eiland naar het noorden. Er zijn 

zes gemeentes op het eiland. Er is maar een middelbare school en die staat in 

de hoofdstad. Het is heel lang geleden dat er vulkaanuitbarstingen zijn geweest 

en daarom is er veel erosie. Dat zie je aan het landschap. We stoppen bij een 

uitzichtpunt. Onder in het dal zie je kleine dorpjes liggen. Er groeien veel 

dadelpalmen op het eiland. In die bomen maken ze inkepingen en dan komt er 

palmolie uit. Dat sap wordt in  een emmertje opgevangen en dat gaat de 

diepvries in. Dat krijgt dan de naam palmhoning. Louise zegt dat het tegen het 

hoesten is en dat het goed helpt.  
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De bananenplantages worden verbouwd op terrasjes. Men verbouwd er ook 

aardappels, fruit, groenten. De bananen gaan naar de coöperatie. We zien 

verschillende planten: de agaven (familie van de lelies). Men maakt er tequila 

van. We stoppen weer bij een uitzichtpunt. De hotels op dit eiland zijn  niet 

hoger dan 2 verdiepingen. Er staan ook veel vakantiehuisjes. Er is een vliegveld 

op La Gomera. Je kunt vliegen naar Tenerife en Gran Canaria. Op La Gomera 

vind je ook advocadobomen. De mensen eten hier verschillende soorten 

aardappels. Men eet overal aardappels bij. Er zijn ook dure gele aardappels. Die 

worden 3 keer per jaar geoogst. In de coöperatie worden ze geselecteerd, 

gewassen en gaan op transport naar Tenerife. Ook gaat er 90% naar het 

vasteland van Spanje. We rijden door verschillende dalen. 
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Fluittaal 

Uniek op de wereld gebruikt men hier de fluittaal. Die is  een beetje in onbruik 

geraakt maar op de scholen is het nu een officieel vak. De Silbo van La Gomera 

is een unieke taal in de wereld. Het gebruik ervan door de bewoners van het 

Colombiaanse eiland is meer dan vijf eeuwen later gewoontegetrouw en 

ononderbroken. In de natuur reikt de taal zo’n 3000 of 4000 meter. De hele 

bevolking fluit om elkaar te begrijpen en om met elkaar te communiceren. “Je 

leert snel als je er zoveel uur aan besteedt, want als je eenmaal weet hoe je je 

vingers en je tong in je mond moet houden, hoef je alleen nog maar te 

oefenen.” 

De oorspronkelijke bewoners van het eiland waren de Guanches. Zo’n 400-500 

jaar voor christus kwamen ze uit Noord-Afrika. Ze werden waarschijnlijk 

gestraft. Ze namen dieren mee en woonden in grotten. Het waren herders met 

geiten en schapen. Ze leefden in en van de natuur. De Guanches kwamen naar 

alle Canarische eilanden. Die naar Gran Canaria kwamen, aten honden. 

Dat krijgen we in het restaurant waar we stoppen om te eten zeker niet. We 

zijn hier met 3 verschillende bussen. We worden kordaat naar onze plaatsen 

gedirigeerd. Het restaurant heeft de naam La Rosa. We krijgen soep, vis of 

vlees en een toetje en ijs en als drinken water en rode wijn. Op het eind van het 

eten geeft een ober een demonstratie van de fluittaal. Dat doet hij in 

verschillende talen ook in het Nederlands. Goedendag klinkt echt in het 

Nederlands met de fluittaal.  

We gaan terug naar de bus en rijden naar het midden van het eiland. Het is 

mistig en de temperatuur zakt naar 16 graden. Er zijn verschillende soorten 

bomen, zoals heidebomen en laurierbomen. We rijden op 1200 meter hoogte. 

Het hoogste punt kun je alleen te voet op 1487 meter hoogte bereiken. 

Er is 4000 ha bos. De temperatuur zakt naar 14 graden. Uit de rode gesteente 

van de bergen maakt men van de klei aardewerk. Er groeien wel 20 

verschillende soorten laurierbomen. Men dacht vroeger dat er heksen kwamen 

naar het midden van het bos. Daar groeien geen bomen.  
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Legendes over het Natuurpark Garajonay 

Een legende die zijn naam geeft aan het indrukwekkende Natuurpark 
Garajonay en die juist daarom op alle mogelijke manieren wordt verteld, net 
als goede verhalen die nooit worden vergeten. Volgens Juan Carlos Hernández, 
een specialist op het gebied van het erfgoed op La Gomera, zouden Gara en 
Jonay "broers van dezelfde inheemse groep op het eiland kunnen zijn geweest, 
waardoor het hen verboden was verliefd te worden, maar wie is er nu de baas 
in de liefde?” Om deze reden, en geconfronteerd met de te verwachten straf, 
vluchtten zij naar de Alto de Garajonay, een gewijde plaats waar offers werden 
gebracht om de gunst van hun goden te vragen en om bijeen te kunnen blijven. 
Zij werden echter achtervolgd en toen zij omsingeld werden, hadden zij geen 
andere keuze dan rituele zelfmoord te plegen. Zo wierpen zij zich in de leegte 
vanaf de 1.487 meter van deze bergtop, de hoogste van La Gomera. Het park is 
gelegen op de centrale hoogvlakte van het eiland en de oppervlakte is verdeeld 
over de gemeenten Vallehermoso, Agulo, Valle Gran Rey, San Sebastián de La 
Gomera, Alajeró en Hermigua.  
 
 
De heksen van La Laguna Grande 
 
De Laguna Grande is een unieke plaats in het Nationaal Park Garajonay, omdat 
het een endoreïsche lagune is waarin geen bomen mogen groeien. Daarom 
heeft het zich altijd voor allerlei verhalen geleend, alhoewel, als je de 
plaatselijke bevolking er naar vraagt, zij er altijd het zwijgen toe doen en al 
gauw het respect onthullen dat zij er voor hebben. Gelegen in het hart van het 
park, vormen veertien stenen een perfecte cirkel waarin een ander blok het 
centrum markeert. Het is de enige open plek in dit bos uit het tertiair tijdperk 
en volgens de legende kwamen hier de belangrijkste heksen van La Gomera 
bijeen. In 1986 werd het tot Nationaal Park benoemd. We lopen door het bos 
naar de barbecueplaats. Daar zien we ovens om brood te bakken,barbecues   
en speeltoestellen voor de jeugd. Als we terugkomen, is de bus gedraaid. We 
rijden naar een grote uitstekende rots. Daar maken we een groepsfoto, maar 
niet iedereen staat erop.  
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Op dit eiland is Columbus geweest toen hij richting Amerika ging. Er staat ook 
een museum over Columbus en La Gomera wordt ook wel het eiland van 
Columbus genoemd. Veel mensen op La Gomera zijn geëmigreeerd naar 
Tenerife. Daar zijn veel meer mogelijkheden. Om 4 uur vertrekt de boot naar 
Tenerife. We hoeven alleen ons paspoort maar te laten zien. 
 
Louise vertelt over het gewijzigde programma 
 
Zondag naar het Loropark. De lunch is daar om 13.00 uur. 
Maandag naar La Laguna en de hoofdstad Santa Cruz. 
Dinsdag Dorpentocht. We gaan met kleinere bussen. Een chauffeur is niet 
beschikbaar daarom gaan we in 2 gedeelten. De andere groep gaat op 
donderdag.  
Woensdag: Candelaria en naar Los Christianos en Las Americanos. 
Donderdag gaat de andere groep de dorpentocht doen. 
Vrijdag is een vrije dag. 
We zijn van deze lange dag om half 7 terug. Er is weer van alles te eten in het 
restaurant. We gaan vroeg naar boven want Franca is moe. 
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Zondag 24 maart Dag 5: Loro Park 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Het heeft ‘s nachts geregend. We kunnen nu gebruik maken van het latere 
ontbijt. Pas om half 10 vertrekken we naar het Loropark. We staan in de rij voor 
ons entreebewijs. We lopen eerst langs de gorilla’s. We genieten van de 
zeeleeuwenshow en de orkashow. Morgan de dove orka is vanuit Dolfinarium 
Harderwijk hier naar toe gebracht. Hier doet hij mee aan de shows. Om 13.00 
uur worden we verwacht voor de lunch. We krijgen kip met groenten, 
aardappels en een drankje. Als we uitgegeten zijn wordt alles netjes 
gescheiden. We lopen langs het pasgeopende koraalrif en het kwallenparadijs. 
Dan komen we langs de verblijven van de papegaaien.  
 
Je ziet ze in allerlei kleuren en maten. Met een trap komen we ook die 
prachtige kleuren van de papegaaien tegen. Je kunt ze bijna aanraken en 
onverstoord blijven ze eten. We wandelen naar de uitgang en kunnen die 
uiteindelijk wel vinden. We wachten even op het treintje van het Loro Park. Het 
park is begonnen met papegaaien en nu leven er allerlei andere dieren. Het 
behoort nu tot een van de mooiste dierenparken van de wereld. Het treintje 
stopt bij Mac Donald’s. Even verder gaan we koffie drinken bij restaurant Paris. 
Vanbinnen zie je foto’s van filmsterren en de aankleding is begin 20ste eeuw. 
We lopen naar de taxistandplaats en nemen een taxi. Die brengt ons met 
vieren binnen vijf minuten naar ons hotel. Eerst onze telefoontoestellen 
opladen. Happy Hour: 2 drinken en een betalen. Een biertje kost nu nog maar 1 
euro 50. Een afzakkertje en naar de muziek luisteren gaan best samen. 
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Maandag 25 maart Dag 6 La Laguna en Santa Cruz 
 
We komen om half 8 uit bed. Het weer wordt beter. We gaan naar La Laguna, 
de vroegere hoofdstad van Tenerife en Santa Cruz de huidige hoofdstad. La 
Laguna is gebouwd vanuit een vierkant. De straten komen allemaal op een 
plein uit. Het is nu de tweede grootste stad. Deze stad ligt in het noorden van  

 
het eiland Tenerife. San Christobal de La Laguna was de eerste stad in de 
Canarische Eilanden en tot nu toe de enige die uitgeroepen werd tot  
Werelderfgoed door Unesco.  
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Zijn koloniale architectuur, de lineaire lay-
out van de straten, die werden uitgevoerd 
in de vijftiende eeuw, zonder 
beschermende buitenmuren en een groot 
voetgangersdomein met winkels geven 
een beeld van deze oude universiteitsstad. 
Er studeren 20.000 studenten. Het is 
genieten van deze historische straten en 
het is een onvergetelijke ervaring. In de 
straten en pleinen belicht een opmerkelijk 
aantal kerken en historische gebouwen met religieuse oorsprong, dat La 
Laguna veel mogelijkheden biedt tot een historische verkenning. De kathedraal, 
neo klassiek, de kerk van Christus, Nava en Salazarpaleizen en de kloosters 
Santa Catalina en Santa Clara. Deze kathedraal was eerst een kapelletje. Het 
christusbeeld in het kapelletje werd door Vlamingen die het beeld hadden 
gemaakt gerestaureerd, maar het mocht niet van het eiland af. Met Louise 
lopen we door de stad en bekijken de belangrijkste gebouwen. Het is koffietijd 
en we lopen de lange straat door op zoek naar koffie met gebak. Bij een 
indrukwekkende toren vinden we die. Het duurt wel even voor we kunnen 
genieten van dit alles. Na een gezamenlijke wandeling zoeken we de bus weer 
op. We rijden met de bus naar het Anagagebergte. Het beslaat een groot 
gedeelte van het bergmassief gelegen aan het noord-oostelijke uiteinde van 
Tenerife. Met een oppervlakte van 14.419 hectare strekt het zich uit over een 
groot gedeelte van het eiland en omvat delen van La Laguna, Santa Cruz en 
Tequeste. Het is een sterk hellend gebied met een uitzonderlijke natuur, veel 
culturele schatten en landschappen van grote harmonie en schoonheid. Het 
vormt nu een van de belangrijkste recreatiegebieden van de hoofdstad. 
Anaga biedt een spectaculair landschap en een grote diversiteit: regenachtige 
gebieden tot die met veel zonlicht en weinig regen. Er groeien 120 soorten 
bomen, een aantal van hen is zeer zeldzaam en met uitsterven bedreigd. De 
laurierbossen en de jeneverbesbossen en de wolfsmelk en heide.  
We rijden door dalen en dorpjes. 
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Het Mercedesbos ligt aan 
de rand van het 
Anagagebergte. Het is 
een mooi wandelgebied, 
vooral voor de 
plaatselijke bewoners. 
Men verbouwt er veel 
aardappels. Tijdens de 
Burgeroorlog in Spanje 
moesten de mannen 
naar Spanje om mee te 
vechten.                            
 

De vrouwen plantten de aardappels en oogstten ze ook. 
We komen bij een uitzichtspunt. Het waait hard en daarom genieten we maar 
even van het uitzicht. Je hebt er wel een prachtig gezicht op La Laguna. Er staan 
ook een man en vrouw met een groente- en fruitkraam. Ze staan schuin 
tegenover elkaar. Louise vertelt dat ze het onderling niet zo goed kunnen 
vinden. Is dat echt zo? Ze verkopen bananen, vijgen en allerlei fruitsoorten. 
 
Lia deelt ons (oor) vijgen uit. Ze smaken lheerlijk. De bus wordt gedraaid en dat 
valt nog niet mee op dit smalle gedeelte. We rijden terug naar de oude 
hoofdstad. Eerst bezoeken we nog het kapelletje waar we voor de eerste keer 
kennismaken met de heilige Cancelaria.  
We bezoeken daar de markthallen. Er is van alles te koop. Veel vis, zoals inktvis 
en stokvis of klipvis. Die wordt gedroogd en in zout gelegd. Die moet voor je 
hem eet, eerst ontzout worden. Grote stukken vlees kijken je toch wat vreemd 
aan. Bv.de hele naakte konijnen. Er ligt geiten- en schapenvlees. Ook zien we 
donuts, mariekoekjes en chocoladekoekjes. Die worden niet meer op scholen 
toegestaan. Ze gaan daar voor gezond voedsel. We wandelen naar de kerk, het 
bisschoppelijk paleis en enkele bijzondere houten gebouwen. Na het bezoek 
aan La Laguna rijden we iets verder naar de huidige hoofdstad Santa Cruz. Het 
was vroeger een vissersdorpje. De haven was vroeger zeer belangrijk. Tot in 
1706 toen werd de haven door een lavastroom verwoest. Er was een handel 
tussen Zuid-Europa en Zuid-Amerika. Er waren in die tijd ook veel piraten. De 
rijke families verhuisden van La Laguna naar Santa Cruz. In 1822 werd dat de 
hoofdstad van Tenerife. Ieder Canarisch eiland heeft een eigen bestuur. Er is 
wel rivaliteit tussen de eilanden Tenerife en Las Palmas. We rijden door de 
Ramblas, de weg door het centrum van Santa Cruz. Er staan  daar mooie 
gebouwen en sjieke hotels. We passeren de arena.Tot 1982 vonden daar nog 
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steierengevechten plaats. Ook wordt hier jaarlijks het grote carnavalsfeest 
gehouden. Het 2de grootste na Rio de Janeiro.  
De paleisjes in de stad zijn gebouwd door de rijken. De meeste zijn gebouwd 
tussen 1910 en 1960. De bus stopt dicht bij de zee. We lopen de stad in en bij 
het eerste restaurant strijken we neer. We zijn met elven. Döner Kebab met 
een drankje bestellen de meesten en sommige nemen er nacho’s bij. Franca 
neemt alleen een drankje en in totaal moeten we 75euro afrekenen. Het is 
warm, 26 graden. We zitten vlakbij het ronde plein Plaza de Espana en dat ligt 
midden in Santa Cruz. Er staat een statig monument en en ligt een unieke 
vijver. Het wordt met trots het grootste plein van de Canarische Eilanden 
genoemd en werd in 2008 opnieuw ontworpen door de beroemde Zwitserse 
architect Herzog en De Meuron. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Je ziet direct het grote Monumento de los Caidos, dat een schaduw werpt over 
het midden van het plein. Het kruisvormige monument eert de slachtoffers van 
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de Spaanse Burgeroorlog uit het begin van de 20ste eeuw. Kijk naar de bronzen 
figuren op het monument ontworpen door de Spaanse kunstenaar Enrique 
César Zaldivar. Er is een enorm kunstmatig meer aangelegd op het plein en er 
spuit een imposante fontein. Op deze plek stond eens het zestiende eeuwse 
Castillo de San Christobal. 
 
Als iedereen weer in de bus zit, rijden we iets verder langs de kust naar het 
Operahuis. Het is het Auditorium ontworpen door de Spaanse architect 
Santiago Calatarva. Ze zijn begonnen met bouwen in 1997 en in 2003  was het 
klaar. De kosten werden geraamd op 24 miljoen maar  uiteindelijk werden dat 
er 72 miljoen. Maar.... de concerten worden druk bezocht. Het werd geopend 
door de toenmalige erfgenaam van de Spaanse kroon Felipe de Borbon. Het 
gebouw ligt aan de Atlantische Oceaan. Naast het gebouw liggen zeker 100 
stenen die beschilderd zijn met portretten van beroende zangers.  Om er een 
paar te noemen: John Lennon, Michael Jackson, Mike Jagger en Julio Eglesias. 
Onze Frans Bauer zit er niet tussen. Jammer. We hebben gezocht maar hem 
maar niet gevonden.  
 
We kunnen aan Louise opgeven of je dinsdag of donderdag meegaat met de 
dorpentocht. Franca wil donderdag mee, we zijn moe.  
 
Politie 
 
In Spanje heb je nogal veel soorten politie: Gardia Civil, de lokale politie, de 
Nationale Politie, een soort marechaussee. De Canarische Politie, de Gardia 
Civil is de strengste politie. Als je je rijbewijs hebt behaald krijg je 12 punten. 
Door allerlei overtredingen betaal je boete en krijg je puntenaftrek bv. bij het 
bellen in de auto. Degenen die pas hun rijbewijs hebben behaald krijgen 8 
punten. Als je alle punten kwijt bent moet je opnieuw examen doen. 
 
School 
 
Het systeem is bijna hetzelfde als bij ons. 
Vanaf 3 jaar ben je welkom op de openbare peuterspeelzaal. In de grote steden 
ben je met 2 jaar al welkom. De lagere school bestaat uit 6 klassen. Als je op de 
middelbare school zit betaalt de regering de schoolbussen. Daar, vanaf de 
tweede klas leer je Spaans en wiskunde. Tot het 16e jaar is er schoolplicht. 
Daarna komt de beroepsopleiding. De 5e en 6e klas van de  de middelbare 
school. Dan ben je 17 of 18 jaar. Als je daarna naar het H.B.O of de universiteit 
wil moet je examen afleggen.  
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De exacte vakken, zoals scheikunde en wiskunde liggen boven het niveau van 
Nederland. Bij de talen is dat minder dan in Nederland.  
 
Ziekenfonds 
 
Iedereen is hier bij aangesloten. De bijdrage wordt afgehouden van je salaris en 
of de A.O.W. Er zijn in Spanje uitstekende artsen en specialisten. 
 
Als we weer in ons hotel zijn eten we met Paul en Els. Die kennen we van de 
Pannehoef. Het is gezellig en na afloop drinken we nog koffie bij de bar en ook 
een wijntje en een biertje. 
 
Dinsdag 26 maart Dag 7: Vrije dag naar Puerto de la Cruz 
 
We komen om kwart over 9 uit bed. Het heeft geregend. De ene helft van ons 
reisgezelschap is op excursie. Wij gaan op donderdag. We zijn daarom wat later 
uit ons bed. Het is toch nog flink druk bij het ontbijt. 
Daarna ga ik het hotel verkennen. Met de lift bereik ik de 4de etage. Daar is 
een volleybalveld en een tennisveld en een minigolf. Er is ook een 
naturistengedeelte dat op een bepaalde tijd is geopend. Bij het winkeltje koop 
ik water en breng ik een plattegrond van Puerto de la Cruz mee. Naar het 
balkon om te lezen. De temperatuur is vandaag 20 graden. Met de taxi, eerst 
laten bellen door de receptie, rijden we naar de kust van Puerto de la Cruz. 
Daar komen we Rien tegen. Die is ook niet meegegaan en is hier voor 
calamiteiten. Even verder gaan we wat eten. Ik sardientjes en Franca een soort 
Russisch ei. Daar drinken we cappuccino en een biertje bij. 
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Samen, Franca en ik,  lopen we verder langs de zee. We stoppen bij restaurant 
Paris en daar drinken we nog wat. Het regent keihard en de Afrikaanse 
verkopers hebben hun boeltje snel ingepakt. We moeten even wachten op de 
taxi en met vieren gaan we terug naar ons hotel. Ik reken voor 4 mensen 7 euro 
af. Ik ben mijn pasje van de kamer kwijt. Bij de receptie doen ze niet moeilijk en 
we krijgen direct 2 andere. ‘s Avonds eten we met Wil van der Avoird. Er ligt 
o.a. konijn. ‘s Avonds treedt er een Spaanse groep op. Het is een grote groep, 
ze zingen en dansen. 
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Woensdag 27 maart Dag 8: Candelaria en Los Christianos, Playa de las 
Americas en Los Gigantes 
 
Het wekkertje gaat weer om kwart voor 8. We lopen naar de ontbijtzaal. Ik eet 
nu eens geen vruchten bij het brood. Verder smaakt ons ontbijt prima. Daarna 
naar kamer 131 om onze spullen op te halen. Het weer is nu beter.  
We zien de Teide weer duidelijk. We rijden weer richting Oratava. Daar 

stoppen we om naar de stad Puerto de la Cruz te kijken. Nog steeds zien we de 

bananenplantages en de advocadobomen. Het is fris buiten, zo’n 16 graden.  

We rijden naar Candelaria, de bedevaartplaats. Er stond een beeld in een grot. 

Dat beeld was door de Spanjaarden daar gezet. Het diende ook om de 

Guanches te bekeren tot het katholieke geloof. Het beeld verdween in zee. Er 

werd een nieuw beeld gemaakt en dat werd in de grot gezet. De kerk van de 

heilige Candelaria werd in 1952 gebouwd in de Canarische stijl. Je ziet nog het 

houten balkonnetje. Candelaria wordt beschouwd als de beschermheilige voor 

alle eilanden. De nonnen zorgen voor de aankleding van het beeld. Er zijn wel 

23/24 verschillende mantels. Dan is er veel keuze om de mantels op feestdagen 

te veranderen.  

Als je de heilige aanbidt kan dat voor alle dingen gelden. Je gaat bv. met de 

auto naar Candelaria om hem in te zegenen. Wordt er een baby geboren vraag 

je aan Candelaria dat hij gezond mag blijven. Natuurlijk bedank je haar als je 

wens is uitgekomen. Je kunt daar ook weer iets tegenoverstellen.  

Tegenover de kerk van de Maagd van Candelaria staan de 9 beelden van de 

koningen van de Guanches. Het zijn bronzen beelden en ze staan netjes in één 

rij. De koningen hebben namen als: Tacoronto. Abona, Guimar, Taoro, Anaga, 

Adeje, Icod, Dauto en Tegueste. Verschillende namen vind je terug in gebergten 

(Anaga) en steden als Icod en  Adeje.  
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Vroeger zag je op de Canarische Eilanden geen paaseieren. Maar nu liggen ze 

wel in de meeste supermarkten. 

We lopen terug naar de bus en rijden richting het vliegveld. Het toerisme 

begon in het noorden van het eiland.  Zieke mensen verbleven er soms 

maanden en ze kwamen met grote schepen naar bv. Puerto de la Cruz toe.  In 

1933 werd het vliegveld in het noorden gebouwd. In de jaren 60 waren er nog 

maar een paar hotels. In de jaren 70 schoten de hotels als paddenstoelen uit de 

grond. Toen werd er een groter vliegveld in het zuiden gebouwd. Daar was 

genoeg grond om te bouwen. In 1978 was het vliegveld in het zuiden klaar.  

In het zuiden staan nu grotere en mooiere hotels. Daarvan zijn er ook al 

gerestaureerd. Er woonden weinig mensen in Playa de las  Americas. Later 

bouwt men daar veel appartementen en hotels tot aan Los Gigantes toe. De 

mensen komen hiernaar voor het strand, het zwembad, voor de gezelligheid, 

de bars, de muziek en wandelingen langs het strand. 
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40% van de toeristen op de Canarische Eilanden  bestaan uit Engelsen, 11 % uit 

Duitsers. De Nederlanders gaan ook graag naar het zuiden. Er komen wel 

minder Russen naar het eiland. Veel mensen werken in het zuiden, maar 

wonen in het noorden van het eiland. Als de carnavalsvierders in het noorden 

carnaval hebben gevierd doen ze dat later ook nog in het zuiden. Veel hotels in 

het zuiden hebben een dagprogramma voor de kinderen. De stranden bestaan 

hier uit lava met zand erop.  

Er komen daar ook steeds meer golfbanen.  

Wij wandelen met een aantal mensen naar het strand. Het is er druk. De 

stranden liggen vol met zonnende mensen. We lopen van het strand naar het 

centrum en drinken daar koffie. Zullen we hier iets eten? Daarover zijn we 

besluiteloos. Dan maar afrekenen en bij een supermarkt wat broodjes kopen. 

Die eten we buiten op een bankje op.  Om half 3 vertrekken we met de bus. We 

rijden naar Los Gigantes. De rotsen zijn hier uitgesleten door erosie. Er breken 

nog altijd stukken van de rotsen af.  Daar bevinden zich de bijna 900 meter 

hoge kliffen. We krijgen tijd om hier naar te gaan kijken. Sommige van ons 

stappen uit en 50 meter verder gaan we zitten om wat te drinken. Het 

restaurant heet Tipsy, maar dat worden we niet. Het is nu wel warm.  Franca 

blijft in de bus zitten en krijgt vier rondjes gratis en voor niets want de bus kan 

alleen stoppen bij het station waar de lijnbussen stoppen en die zijn bijna altijd 

bezet. We rijden verder langs de kust van Adeje. Langs de kustweg rijden we 

naar ons hotel terug. Om half zes bereiken we ons hotel. Louise stelt voor, 

omdat we geen afscheidsdiner in Nederland hebben, om op vrijdagmiddag In 

Rancho Grande, een restaurant in Puerto de la Cruz, gezamenlijk te eten. We 

moeten nog wel onze voorkeur voor vis of vlees opgeven.  

In ons hotel maken we nog gebruik van happy hour. We eten en gaan vroeg 

slapen.  

Donderdag 28 maart Dag 9: Garachico, Maska en Icod de los Vinos 

Franca blijft liggen. Tijdens het ontbijt praat ik met Rien over het K.B.O. koor.  

We vertrekken met een kleinere bus. Hier kunnen maar 39 personen in. Het is 

om 9 uur 18 graden. Rien is weer stand by voor calamiteiten. Er gaan 25 

mensen mee. Domingo is nu onze chauffeur. We rijden naar het noordwesten 

naar de plaats Garachico, naar Buenavista en het dal van Maska. We rijden 
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door het Esperanza gebergte. We zien veel bananenplantages, palmbomen en 

dadelbomen. Er ligt sneeuw op de Teide. Er groeien ook Bougainvilles en 

geraniums.  

Het duurt 6 tot 7 maanden voordat een plantje geplukt kan worden als banaan. 

De vrouwenhanden halen de bloempjes van de plant. Dan groeit ie verder. 

Vrachtwagens brengen de bananen naar de coöperatie. De planten worden 

gedoucht en in kammen gesneden. Dan in dozen gedaan en op een pallet 

geladen. 90 % gaat naar het vasteland van Spanje. De banaan wordt groen 

geoogst. Er wordt aan de bananenhandel weinig verdiend. De bananen uit 

Zuid-Amerika zijn goedkoper. De mensen die ze plukken verdienen daar weinig. 

Garachico was de eerste haven van Tenerife. Die haven was in de 16e en 17e 

eeuw belangrijk. In 1706 vond er een uitbarsting van de vulkaan Trevejo plaats. 

Het dorp werd bedolven. Beneden is de rots kenmerkend voor het dorpje. We 

lopen langs de kerk van St. Anna en langs het klooster. Het dorpje wordt 

beschouwd als een van de mooiste dorpen van Spanje. We drinken buiten 

koffie. Er waait een parasol om. Die komt gelukkig niet op Louise en Lia terecht. 

De koffie hoeven we niet te betalen.   
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In Spanje zijn benzine, sigaretten en auto’s goedkoper dan in Nederland. De 

BTW is hier anders. We zien veel cactussen. De vruchtjes van de cactussen zijn 

eetbaar. We stoppen weer bij een uitzichtpunt. Ook hier is weer veel wind, 

maar we hebben een prima zicht op de oceaan en de bergen. Het gebergte 

waar we doorheen rijden gaat tot ongeveer 1000 meter. Die bergen zijn zo’n 13 

miljoen jaren geleden uit het water gekomen en erosie deed de rest. We rijden 

naar beneden naar het gehucht Masca. Er wonen maar een paar honderd 

inwoners. We stoppen bij een restaurant en we kunnen kiezen uit broodjes: 

kaas, geitenkaas, gekookte ham of serranoham. Er stoppen jeeps die op safari 

zijn. Het plaatsje is zo klein dat er geen school meer staat. Doordat de weg smal 

is en de bus regelmatig achteruit moet steken staat er een flinke file achter ons. 

Het dorpje heeft zijn architectuur behouden doordat het dorpje moeilijk te 

bereiken was. Het ravijn van Masca is een van de meest spectaculaire van het 
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eiland. Franca is thuis gebleven en ik bel even naar haar en vraag hoe het met 

haar gaat. We zijn het dal uit en gaan naar het plaatsje Icod de Los Vinos. De 

stad biedt het meest indrukwekkende uitzicht op de Teide. Dichte 

dennenbossen bedekken de bergen vanaf de basis tot aan het bovenste 

gedeelte van Icod de los Vinos. Bananenplantages, wijngaarden en andere 

fruitplantages zijn de basis van de sterke commerciële activiteit in deze 

omgeving. Opgericht in 1501, de stad is een compilatie van herenhuizen, oude 

statige huizen en kerken en kloosters. Onder andere de kerk van San Marcos, 

met zijn renaissance portaal en barokke altaarstuk. Hier vind je ook de 

waarschijnlijk 1000 jaar oude Draken(bloed)boom. In het parkje staan ook 

andere bomen zoals: palmbomen. We nemen de weg langs de kust en komen 

in ons hotel aan. Franca heeft nog niets gegeten. Ik haal wat fruit en gebak en 

thee voor haar. Zelf eet ik alleen in het restaurant. 

Vrijdag 29 maart Dag 10: Vrije dag en eten bij restaurant Rancho Grande 

Het gaat beter met Franca. 

We ontbijten samen en 

drinken koffie in het hotel. 

Er liggen nu veel mensen bij 

het zwembad en er wordt 

ook gezwommen. Om half 2 

nemen we de taxi. Die komt 

niet direct. Nog eens vragen 

bij de receptie waar hij blijft. 

Met vieren rijden we naar 

het restaurant Rancho 

Grande. Het is eigendom 

van een Duitser. We krijgen 

soep, kabeljauw of kip en een toetje en als we willen ook nog koffie en of thee. 

We gaan ook terug met de taxi.  De koffers worden door Franca netjes 

ingepakt. We gaan naar de eetzaal om te drinken. Om tien uur zoeken we ons 

bed op. We kijken naar de optocht op de tv de Semana Sancta, de Goede 

Week. Het is vandaag vrijdag. Op de t.v. zie je beelden van de optocht in de 

hoofdstad Sancta Cruz. Paul en Els hebben de optocht op donderdag gezien en 

wij hebben de beelden in de kerk zien staan.  
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Zaterdag 30 maart Dag 11: Van Tenerife naar Rotterdam en naar Oosterhout 

We ontbijten en leveren ons pasje van het hotel in. Om half 9 vertrekken we 

naar het vliegveld in het zuiden van Tenerife. Het inchecken duurt wel lang. We 

zitten weer in een Boeiing 800 en hebben dezelfde plaatsen als op de 

heenvlucht. Thee met een gevulde koek in het vliegtuig nu voor de tweede 

keer. Na 4 uur landen we op vliegveld Rotterdam.  
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De bus van Verschoor is moeilijk te vinden. Even omdraaien en de koffers naar 

de bus rollen. Er is geld opgehaald voor Lia en Rien als dank voor hun goede 

zorgen. Lia doet een afscheidswoordje en ik ook. Met de bus worden we naar 

Mac Donald’s in Oosterhout gebracht. Daar moeten we wel wachten tot Jera 

ons ophaalt en naar huis brengt. 

Afscheidswoord 

Lia en Rien, 

Querido senor Rien y senora Lia 

Bedankt dat Jullie dit eiland Tenerife samen met onze gids Louise, wat voor 

alle drie een bijzonder eiland is, ons hebben laten ontdekken. 

De organisatie was grandioos. De excursies die voor ons bijzonder waren: Op 

nr.1: De Teide, de hoogste berg van Spanje en het maanlandschap er omheen. 

Op nr.2: Het Loro Park. Op zo’n kleine oppervlakte zoveel mooie dieren, 

planten en bomen. Vooral de orka shows en de zeeleeuwenshows waren 

geweldig. Op nr.3: Garachico, Masca en Icod de los Vinos, de dorpentocht. 

Het eiland La Gomera moet je ervaren als je er door heen wandelt. Wij 
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hebben een indruk van het eiland opgedaan maar hebben die wandelsfeer 

niet kunnen ontdekken. Daarvoor waren we te kort op dit eiland. 

Dagge bedankt bent da witte. Darte las gracias as evidente.  

 

 

Optreden van een zanggroep       

in ons hotel Puerto Palace 

 

 

 

   De deuren van de wc’s  

             in Tenerife  

  

 

      Nico Bekers 

      April 2024 

 


